
 

Ter nagedachtinis van mijn lieve huisvriendin " IRA" met de fiere Greyhoundnaam "KILDRENAGH WISH" 

ik had haar beter WISH genoemd dan kon ik wensen dat je meer dan 6 jaren zou worden..... 

 

Het is koud en stil om me heen. 

t'plekje waar je altijd lag is nu alleen, je zusje Caro, weet niet wat ervan te denken. 

Ik mis je, t'klinkt misschien raar, 

... nu je er niet meer bent, voelt t' zo zwaar. 

Ze zullen me wel uitlachen omdat ik ween om een hond, 

maar echt, ik wou dat je nog bestond. 

Je was en bent nog steeds, mijn beste vriendin, 

Je zusje is nu helemaal alleen, het mandje naast haar is nu leeg..... 

Ik hou van je ... en tot ziens. 

 

Toen we je adopteerden, 

was je net wat we zochten. 

Je was zo lief 

Je was onze hartendief. 

Zoveel plezier dat je ons gaf, 

gekke hond, je was zo maf. 

In het stro draaide je maar gekke rondjes, 

en in huis was je zo stil als een muis. 

Nu zie ons hier staan. 

We moeten je laten gaan. 

Met een hart vol verdriet en spijt... 

" Ze" zeggen dat het slijt. 



Zonder jou zal het anders zijn. 

En ja, het doet zoveel pijn. 

Maar dit is het beste voor jou. 

In de 4 jaren dat je bij ons was, 

heb je ons zoveel gegeven. 

Bedankt voor je eeuwige trouw. 

Ooit zal de lucht wel weer opklaren. 

We zullen je nooit vergeten 

DAT is iets dat we zeker weten! 


