
  

 

GREYHOUNDS MEMORIAL DAY  

27 JULI 2014 

 

 

 

Greyhounds Memorial Day is ontstaan in Amerika na de ontdekking 

van een massagraf vol greyhounds. Op deze dag herdenken wij alle 

overleden en mishandelde windhonden ter wereld, vooral zij die nog 

dagelijks mishandeld worden. 

Gelukkig zijn er mensen zoals jullie, die bekommerd zijn om hun 

welzijn en hun huis openstellen om hen de liefde en het respect te 

geven dat ze waardig zijn.  

Om 12u openen de deuren van het CC Ter Schelde.  

Er is zelfgemaakte, met verse ingrediënten bereide spaghetti te 

verkrijgen voor de prijs van 10 EURO. 

Gelieve voor spaghetti te storten voor 20 juli op IBAN BE63 7330 

0186 0208 met vermelding ‘memorial’ 

Om 15u vertrekken we voor een wandeling naar het Sint-Annastrand, 

laten de witte ballonnen, teken van hoop, op en worden de aanwezige 

honden gezegend, door pastoor Paul. 

 

Cultureel Centrum Ter Schelde 

Fromentinestraat 4 

2050 Antwerpen (Linkeroever) 



  

 

 
 

Voor deelname aan deze dag: 2€ / ter plaatse te betalen. 

 

 

 

Nota: 

- honden aan de leiband houden 

- Greyhounds Rescue Belgium v.z.w. kan niet verantwoordelijk 

gesteld worden voor ongevallen tijdens dit evenement 

-toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen. 

 

 

 


